
 

 

Liturgie 9 november 2025 
 

Oogstdankdienst 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:   ds. Wim Brouwer 

Ouderling van dienst:  John Boogaard 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (voor de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Orgelspel 

(hierna gaat de gemeente – zo mogelijk – staan) 
 

 

Bemoediging en groet 
 

Voorg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Voorg.:  Die trouw houdt in eeuwigheid 

Allen: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  

Voorg.: De Heer is met U! 

Allen:  OOK MET U IS DE HEER! 

 

Drempelgebed 

 

Wij zingen: Psalm 67: 1 en 2 

 
 

2.  De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 
 

(hierna gaat de gemeente zitten) 
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Kyriëgebed 
 

Telkens als er klinkt in het gebed: “daarom roepen wij tot U:”,  

zingt de gemeente: 

 

 
                                             Heer, ontferm  U,   Heer ontferm  U,  Heer, ontferm  U. 

 

 

Wij zingen: Lied 713: 1, 2 en 5 

 
 

2.  Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 

is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 

aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, 

de minsten allermeest. 

 

5.  Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

de Heer van alle dingen 

die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 

niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen 

halleluja. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Uit de Bijbel: Deuteronomium 16, 9 – 15 
 

Zeven weken moet u aftellen: zeven weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet moet u 

voor de HEER, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het 

toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. Ten overstaan van Hem moet u dan 

feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in 

de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de 

HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf 

bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. 

Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het 

Loofhuttenfeest vieren. Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw 

slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad 

wonen. Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. 

Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven, zodat u uitbundig feest kunt 

vieren. 

 

 

Wij zingen: Psalm 67: 3 
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Uit de Bijbel: Habakuk 3, 17 – 19 
 

Al zal de vijgenboom niet bloeien, 

al zal de wijnstok niets voortbrengen, 

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 

al zal er geen koren op de akkers staan, 

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 

en geen rund meer binnen de omheining – 

toch zal ik juichen voor de HEER, 

jubelen voor de God die mij redt. 

God, de HEER, is mijn kracht, 

Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 

Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 

 

Voor de koorleider. Bij snarenspel. 

 

 

Wij zingen: Lied 910 

 
 

2.   

Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

 

3.   

Hij die met heerlijkheden 

de leliën bekleedt, 

zal ook zijn kinderen kleden, 

Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, 

Hij houdt het al in stand, 

die vogels geeft te eten, 

Hij voedt ons uit zijn hand. 

 

4. 

Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 



 

Uitleg en verkondiging 
 

Wij zingen: Lied 718 

 
 

2.  Niet voor schuren, 

die niet duren, 

gaf Gij vruchtbaarheid, 

maar opdat op aarde, 

in uw goede gaarde, 

niemand honger lijdt. 

 

3.  Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, 

Heer, opdat wij horen 

’t roepen aan de poort. 

 

4.  Wil dan geven, 

dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 

Laat in goede daden 

’t woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij. 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Orgelspel 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Voorbeden     

Stil gebed 

ONZE VADER  
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(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

Wij zingen: Lied 704 

 

 

2.  Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3.  Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

Orgelspel 

Volgende week, zondag 16 november 
gaat ds. Margrietha Reinders voor. 

 Organist is George Germans 


